
SOLIDAIRE 
BRILLEN

WANT GOED ZIEN IS
EEN RECHT VOOR IEDEREEN

Wist je dat er mensen zijn
die geen middelen

hebben om een bril te kopen?
Wist je dat brilmonturen
die je niet meer gebruikt

deze mensen kunnen helpen?
Wij geven ze een TWEEDE LEVEN.

WIL JE MEEDOEN AAN DIT DUURZAME EN SOLIDAIRE PROJECT? 

BRENG ONS
JE OUDE BRILMONTUREN EN ETUIS

WE RECYCLEREN ZE OM

ZE TE GEVEN AAN
IEMAND IN NOOD
In samenwerking met

armoedeverenigingen bieden
we gratis zichtmetingen

aan en geven we
tweedehandsbrillen met

nieuwe, aangepaste
brillenglazen.

ZE TE VERKOPEN
VOOR EEN

DEMOCRATISCHE PRIJS 
VAN 10€

De gerecycleerde
brilmonturen worden ook

in de winkel verkocht om zo
de nieuwe brillenglazen

te financieren voor mensen
in armoede.

SORTIR DU SANS-ABRISME

In samenwerking met In samenwerking met


